‘Gewoon blijven babbelen’

Suzanne Grotenhuis
runt met Freek Vielen De
Nwe Tijd. En ze zijn beste
vrienden. In Zeg me hoe
het moet onderzoeken ze
de vriendschap.

Suzanne Grotenhuis is theatermaker
en schrijver. In 2023 verscheen Waar
zijn de wolken, een kleinood dat ze bij
elkaar tokkelde op haar smartphone
tijdens - en over - een hete zomer
waarin ze met haar pasgeboren zoon
rondjes liep in het park. Omdat hij
enkel zo kon slapen. Grotenhuis zocht
hulp bij zorgverleners maar vond
vooral bijstand bij passanten in het
park. En bij haar vrienden. Onder hen:
bff Freek Vielen.

Hoe gaat het intussen met je?
Suzanne Grotenhuis: Het gaat goed!
Met het gezin én met de vriendschap.
Freek en ik stapten in 2003, op de eer-
ste schooldag aan het conservatorium
in Antwerpen, beide aan de verkeerde
tramhalte uit. Sindsdien zijn we vrien-
den. Al kunnen we elkaar soms niet
uitstaan. We zijn het zo vaak oneens.

Maar we ruzién liever dan geen vrien-
den te zijn. Dit stuk is Freeks idee.
Slechtidee, zei ik direct. Toen beslisten
we om veel samen te doen. Van tango-
les en een cursus geweldloze commu-
nicatie, tot een muur voegen. Intussen
schreven we in Google Docs dit stuk.

‘We zijn al twintig
jaar beste vrienden.
Al kunnen we elkaar
soms niet uitstaan.’

Wordt het dan een activiteiten-
versiag?

Grotenhuis: Het wordt een grappige,
herkenbare ode aan vriendschap en
spelen. De rode draad? We vinden
zogezegd een repertoirestuk, over
Claire en Dwight. Het publiek treft hen
op een avond dat er bezoek komt. Ze
kibbelen over alles. Veel scénes starten
als Dwight en Claire maar ontaarden
in een ruzie tussen ons, Freek en
Suzanne. Het einde zit dan weer vol

harmonie. Omdat we blijven babbelen.
Gewoon blijven babbelen, dat kan zo
veel oplossen.
Dat blijkt ook uit jouw net verschenen
tweede boek, De lijst van mijn leven,
met een handige Excel-lijst voor al
wie een gezin te runnen heeft.
Grotenhuis: Klopt. Na twintig jaar
samenleven moesten mijn man en ik
wakker worden uit ons rollenpatroon.
Tijdens een therapiesessie toonde ik
mijn Excel-lijst met alle taken die ik
deed. Nadien, in een tuinhuisje dat
ik drie dagen via Airbnb huurde,
schreef ik neer waarom ik die lijst
had gemaakt. Zo ontstond het boek.
De lijst bracht lichtheid in onze
relatie. En misschien ook in het leven
van de mensen die het boekje lezen?
En dan allemaal samen naar Zeg me
hoe het moet komen! e

Els Van Steenberghe

M Zeg me hoe het moet Op 05 en 0612
in Corso, Antwerpen, daarna op tournee,
denwetijd.be

# De lijst van mijn leven Uit bij
Borgerhoff & Lamberigts.
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